
Verdieping door YouTube filmpje -  The Wishgranter 

 

Aan de hand van een seculier YouTube filmpje en creatieve werkvormen de 

kinderen laten nadenken over het Bijbelverhaal van vandaag.  

Bouwsteen: YouTube film met creatieve verwerkingen   

    

Duur:  20 minuten 

Onder een wensfontein woont een mannetje dat via een  

computer wensen uitvoert als mensen geld in de fontein 

gooien. Op een dag gaat het mis en blijven twee muntjes 

steken. Het mannetje moet zijn uiterste best doen om de 

wensen alsnog te verhoren. 

Bekijk de video hier:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY&t=3s 

 

Waarom past dit filmpje bij het Bijbelverhaal van vandaag?  

Hagar ontdekt dat God iemand is die je ziet en naar je luistert. Maar hoe werkt dat? In het grappige 

filmpje van vandaag is er een mannetje dat via een computer wensen verhoort. God werkt echter 

heel anders. Maar hoe werkt dat dan – bidden?  

Belangrijke vragen: 

Het belangrijk om altijd vooraf zelf de video te bekijken en jezelf af te vragen:  

- Wil ik dit aan de kinderen laten zien? 

- Past dit filmpje binnen de context en leeftijdsgroep van de kinderen met wie ik werk? 

 

Stap 1:  Wanneer mag je een wens doen? 

Vertel: Als mensen hebben we  heel veel verschillende dingen verzonnen waarbij je een 

wens mag doen. Bijvoorbeeld bij het zien van een vallende ster. 

Vraag:  Wie wanneer je volgens mensen nog meer een wens mag doen? 

 

 (als je als jongen tussen twee meisjes inzit of andersom, als je de kaarsjes op een 

taart in één keer uitblaast, als je een mandarijn, appel of aardappel in één keer schilt, 

als je een uitgebloeide paardenbloem in één keer leegblaast, als je een wimper (die 

zelf van je ooglid afgekomen is) van je wang haalt en wegblaast, als je een muntje in 

een fontein gooit.) 

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY&t=3s


 Denk je dat dit echt werkt? Dat wensen helpt? 

Vertel: Natuurlijk is dat allemaal bijgeloof. Wie zou al die regels voor het doen van wensen 

bedacht hebben? Vast en zeker iemand met veel fantasie. Of iemand die zich 

gewoon ontzettend verveelde… 

In ons Bijbelverhaal van vandaag heeft Hagar ook een wens: zo ver mogelijk vandaan 

komen van Sarai die haar het leven zuur maakt.  

Vraag:  Maar kwam haar wens uit?  

Vertel:  We gaan zo een video bekijken over wensen. Ik ben heel benieuwd of deze video  

volgens jullie iets met het verhaal van Hagar te maken heeft. 

Duur van deze activiteit: 5 minuten  

 

Stap 2:  Bekijk de video The Wishgranter met elkaar  

Duur van de video: 5 minuten 

 

Stap 3:  Hagar bij een wensput? 

Vraag: Wat heeft deze video met het Bijbelverhaal van Hagar te maken? 

  - Hagar zit ook bij een put 

  - God verhoort haar gebed.  

Vertel:  In het Bijbelverhaal van vandaag zit Hagar bij een put. Hier komt een engel naar haar  

   toe om haar te vertellen dat God haar heeft gezien en haar heeft gehoord.  

Vraag:  Verhoort God de wens van Hagar? 

Vertel:  Nee, God verhoort haar wens niet. Hij vertelt dat Hagar terug moet naar Sarai, waar  

zij wellicht opnieuw een moeilijke tijd gaat hebben. 

Vraag: Waarom is God geen wensvervuller?  

Waarom geeft Hij haar geen eigen paleis waar zij met haar zoontje kan gaan wonen? 

Opdracht: Geef elk kind een rood en groen kaartje en laat hen reageren op de volgende 

stellingen. Vraag verschillende kinderen om uitleg na het opsteken van hun kaartje: 

- Deze video heeft niks met bidden te maken. 

- Bidden werkt hetzelfde als een muntje in een fontein gooien. 

- God is als een wensvervuller. Hij werkt heel hard om al onze wensen te vervullen. 

- God verhoort wel onze noden, maar niet onze wensen.  

Duur van deze activiteit: 10 minuten 


